
Inspirerende avonden rondom thema ‘Ik en Wij’
De werkgroepen Inspirerende Bronnen en Vorming en Toerusting 
nodigen je van harte uit voor diverse avonden rondom zingeving. 
In het najaar van 2024 staat het thema ‘Ik en Wij’ centraal.

Agenda najaar 2024
WO 18 september

WO 23 oktober

WO 6 november

WO 20 november &
WO 27 november

|  Burgemeester Jos Wienen over ‘Polarisatie in de stad’

|  ‘De kracht van kwetsbaarheid’ met Joost van den Bogert

|  Vertelvoorstelling ‘De kleine Goedheid’ door Pauline Seebregts

|  Twee gespreksavonden waarin de boeken van socioloog en 
   filosoof Hartmut Rosa centraal staan.

Inspirerende Bronnen



Thema ‘Ik en Wij’
Om te weten wie we zijn, hebben we anderen nodig. Om ons aan 

te spiegelen, om te delen wat ons bezig houdt. Maar contact met 
de ander maakt ook kwetsbaar. Hoor je erbij? Waar hoor je bij? Je 
kunt ook teleurgesteld worden. Een ‘wij’ is breekbaar, maar ook heel 
waardevol. We ervaren een ‘wij’ door te delen van wat we hebben 
ontvangen, door te geven wie we zijn.

Woensdag 18 september | 20.00 uur | Koor van de Grote of St.-Bavokerk

Polarisatie in de stad | Jos Wienen
Mensen lijken steeds meer tegenover elkaar te staan, met opvattingen die 
ver uit elkaar liggen. Kunnen we elkaar nog bereiken? Is er ook in de stad 
sprake van steeds meer polarisatie? Hoe breng je verbinding tot stand? 
Burgemeester Jos Wienen vertelt over de situatie in Haarlem.

                 
Woensdag 23 oktober | 20.00 uur | Oosterkerk

De kracht van kwetsbaarheid | Joost van den Bogert
Joost van den Bogert is pastoraal-manager van Stem in de Stad. 
Deze organisatie biedt een veilige en gastvrije ontmoetingsplek 
voor kwetsbare mensen. Men gaat uit van onderling respect, 
van gelijkwaardigheid en geborgenheid. Wat betekent dat voor 
de praktijk van alle dag? 

Woensdag 6 november | 20.00 uur | Ontmoetingskerk

De kleine Goedheid | Pauline Seebregts
Verhalenverteller Pauline Seebregts neemt je mee in haar vertelvoorstelling 
‘De kleine Goedheid’. Het gaat over een wereld waarin veel aan de hand is en 
over (on)gewone menselijke daden die hoop en inspiratie bieden. Pauline is 
geïnspireerd door de filosoof Emmanuel Levinas.

Woensdag 20 november | 20.00 uur | Wijkgebouw Nieuwe Kerk
Woensdag 27 november | 20.00 uur | Ontmoetingskerk

Gespreksavonden rondom boeken Hartmut Rosa
Hoe kunnen we het goede leven vinden in een wereld waarin 
alles steeds sneller gaat? Hartmut Rosa, een bekende Duitse 
socioloog en filosoof, laat zien hoe deze versnellingen 
er toe leiden dat wij steeds verder van onszelf verwijderd 
raken. Hoewel hij aangeeft niet-gelovig te zijn, is hij wel een 
fan van de kerk. Zijn werk biedt veel aanknopingspunten 
om een goed gesprek te voeren over kerk, geloof en 
samenleving. Stefan van Dijk en ds. Anette Sprotte leiden de 
avonden gezamenlijk in.

De werkgroepen Inspirerende Bronnen (wijkgemeente Schalkwijk) en Vorming en 
Toerusting (wijkgemeente Centrum) organiseren door het jaar heen verschillende avonden 
rondom zingeving. Het kan gaan om een lezing, een filmavond, een boekbespreking of een 
theatrale voorstelling. Alle avonden zijn in samenwerking georganiseerd.

Grote of St.-Bavokerk
Ontmoetingskerk
Oosterkerk
Wijkgebouw Nieuwe Kerk

| Grote Markt 22
| Frankrijklaan 4
| Zomerkade 165
| Nieuwe Kerksplein 28 

Toegang gratis, 
collecte bij de uitgang

www.pghaarlem.nl | www.ap-gen.nl
inspirerendebronnen@gmail.com


